‘De toekomst van de wereld ligt in de handen
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van diegenen die hoop hebben,

die de moed hebben om het licht te zien
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en het te laten schijnen,

zelfs in de donkerste tijden.’

Desmond Tutu




Kerkdiensten in De Schakel en online
We nodigen u van harte uit om de kerstdiensten mee te beleven.

De diensten vinden plaats in De Schakel, Havingastate 7 in Leeuwarden-Camminghaburen.
ledere dienst kan ook online gevolgd worden via www.schakeltv.nl. Via deze site zijn de
diensten nog zes weken te volgen.

Woensdag 24 december Kerstavond, 19.30 uur

Voorganger ds. Wiebrig de Boer-Romkema

Muziek Maria van Twist met speelgroep

Dans Elianne Post en Lima Spies met de tieners
Te collecte Diaconie en Kerk

2e collectie Aanloophuis, straatpastoraat/warme kleding

Na afloop glithwein, chocolademelk en kerstbrood.

Donderdag 25 december Kerstmorgen, 1e kerstdag, 9.30 uur

Voorganger ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Doventolk Thomas Dekker
Muziek Henney Venema met cantorij

Afronding advents- en kerstproject ‘De gelukbezorger’
Kindernevendienst

Aandacht voor Liturgisch Bloemschikken

Diaconie en Kerk

Kerk in Actie/kinderen in de knel

1e collecte
2e collectie
Vrijdag 26 december 2e kerstdag, 10.30 — 12.00 uur
Stamtafel met kerstbrood
Collecte kerstavond
Het doel voor dit jaar is een gezamenlijk project van het Aanloophuis en het Straatpas-
toraat in Leeuwarden. Zijj zullen het geld besteden aan wind- en waterdichte slaapzakken
(sheltersuits), waterdichte beschermhoesjes voor telefoons en powerbanks, warme win-
terjassen, sokken, schoon ondergoed en schoenen voor mensen die buiten slapen.
Met uw bijdrage kunnen we het voor mensen van de straat wat comfortabeler maken om
de koude wintermaanden door te komen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van
PG Leeuwarden inz. Steunfonds Diaconaal Platform Leeuwarden
NLO4 RABO 0373 7118 83 onder vermelding van kerstcollecte 2025.

‘Alweer Kerstmis, dat hebben we al zo vaak gevierd’, verzuchtte een vrouw in het winkelcentrum.
'Ze heeft gelijk’, dacht ik, ‘alweer een kerstviering. Moeten we er niet eens mee ophouden?’
Ik dacht aan het nieuws van het afgelopen jaar. Overal in de wereld geweld, oorlog, honger,
bezetting en tegenstellingen. In de Verenigde Staten ben je voor of tegen de president. Het
verdeelt families, vrienden, buren. Mensen die jaren met elkaar optrokken staan er lijnrecht
tegenover elkaar. Ook in Nederland zijn er tegenstellingen zoals voor of tegen klimaat, AZC's
of de gebeurtenissen in Gaza. Een demonstratie lokt een tegendemonstratie uit. Op televisie
zien we voor het merendeel ellende en elke avond praatprogramma’s met herhaling van
standpunten.

Misschien is het juist daarom wel belangrijk dat we Kerstmis vieren. Dat we allemaal, van
armzalige herders tot rijke Wijzen uit het Oosten, ons verwonderen over een pasgeboren
kind. Een weerloos kind, in een kribbe in een stal. Het kind dat herders en Wijzen, en alles
en iedereen, samenbrengt. Het kind dat, toen hij volwassen werd, zijn boodschap van vrede,
liefde en zorg voor alle mensen, stug bleef vertellen. Als volwassene niet moe werd zieken en
armen, maar ook geleerden en leiders, die boodschap te vertellen.

Juist in de verwondering over dat kind kunnen we elkaar weer herkennen als medemens.
Juist daarom is het goed ook dit jaar Kerstmis te vieren: in de kerk, thuis, met of zonder

kerstboom, met of zonder familie, met of zonder een diner. Het maakt niet uit.

Vier Kerstmis, verwonder je over dit kind, over Zijn verhaal en over Zijn boodschap.

Tjalling de Vries, lid van de kerkenraad




